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Şeytanın En Büyük Saldırısı - Nouman Ali Khan 


"Rabbim, benim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır; dilimdeki düğümü çöz ki beni anlasınlar." (Taha, 25-28) 

Bugünkü konuşmam şeytanın saldırıları ve Allah ile Ademoğullarına karşı olan konuşması hakkındaki serinin son hutbesi/konuşması. Son birkaç yılda, Kur'anı yeniden gözden geçirmeye başlamışken, normalde çok fazla dikkat etmediğim kısımların özellikle üstünde durmaya karar verdim ve bu da o kısımlardan biri. 
Şeytanın insanoğluna dört taraftan saldırdığını okuyoruz, durmadan geçiyor devam ediyoruz üstünde kafa yormuyoruz, üstüne düşünmüyoruz. Bu yüzden Kur'an' da, en azından kendim için, kolayca gözden kaçırılabilen böyle kısımlara dikkat etmeye ve bunların altını çizmeye karar verdim, kendi yararım için ve aynı zamanda inşaAllah sizin de yararlanmanız için. Bence öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki şeytan ile mücadele, insanoğlunun doğum(un)dan son nefesine kadar vereceği en büyük savaş ve çatışma, en büyük düşmanımız şeytan. Ondan daha büyük bir düşmanımız yok. 

Ve onun dışındaki tüm düşmanlarımız aslında sadece onun bir aracı/maşası. 
Şeytandan güç alıyorlar. Ve bu birkaç ayette, bizim bu amansız daimi düşmanımız tüm taktiğini açıklıyor bize: kıyamete kadar bizimle ne yapacak, nasıl yapacak, bize, her birimize teker teker nasıl yaklaşacak... Ve bu çok önemli bir mesele, artık düşmanın savaş stratejisini biliyoruz, Allah bunu Kur'an' da kaydetmiş, yani öyle yanından gelip geçmelik küçük bir şey değil. Şeytanın hayatımızın herhangi bir anında bize nasıl yaklaşacağını ve bizi kendi yoluna çekmeye nasıl çalışacağını anlamak önemli, değil mi? Bu yüzden bu ayetleri derinlemesine incelemek istedim. Ayetin son kısmına gelmiş bulunmaktayız. 

Şeytan dedi ki, 

"Sonra, ant olsun ki onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım..." (Araf, 17) Şimdiye kadar bu yönlerin her biri hakkında ayrı ayrı konuşmalar yapmış bulunmaktayım. Ve şeytanın söylediği son şey şu, 

"...onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın." 

Bu çok önemli bir ifade ve Allah' ın bu ifadenin içine yerleştirdiği hidayeti görmemiz, fark etmemiz gerek, ki bugünkü konuşmam bunun için ayrıldı. 

Öncelikle, 'müteşekkir' olarak çevirdiğim kelimesinden başlamak istiyorum. 

kelimesinden geliyor, bu da rahatça 'şükür' olarak çevrilebilir. Ancak aslında, Arapça'da bazı hayvanlara 'şakur' deniyor. Hangi hayvanlara 'şakur' denir peki? 
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Azıcık bir parça yiyip hemen şişmanlayan hayvanlara. Küçük bir parça ot yiyip hemen doluyor. Buna benzer bir şekilde, 'şakra' ineğin hemen sütle dolan memesi için de kullanılıyor. Yani beklenenden daha fazla süt veriyor. Ve "j&o" kelimesinin arkasındaki fikir şu: Aslında küçük bir şey, bir parça iyilik; ama bu iyilik çoğalıyor ve artık dışarı çıkma, taşma noktasına gelene kadar artıyor. Ve buradan, Araplar farklı bir şükür kavramı geliştirmişler. Arapça'da şükür, minnettarlık anlamına gelen başka kelimeler de var, ama özellikle bu kelime görünüşte küçük, ama etkisi çok olan bir şeye şükrettiğinizi, minnettar olduğunuzu vurguluyor. Sizin için yapılan şeyi küçümsemiyorsunuz ve sizin için yapılan o şey için veya elinizdeki nimet için sadece bir şekilde değil birçok şekilde müteşekkirsiniz. Bu şükür duygusu, içinizde çoğalıyor. 
Hatta sadece çoğaltmakla da kalmıyor. 

Minnetin sadece bir duygu olduğunu düşünürüz ya genelde, aslında bir duygudan, histen daha fazlası. Haşan Cebel'in kelimenin kökeniyle alakalı yorumuna göre "Şükür rızanın artmasındandır." Sadece elindekiyle mutlu olmak, elindekine kanaat etmek değil, bunun ötesinde bir şey. Man'el zuhur, aynı sütün çoğalıp taşması veya bir hayvanın büyüyüp gelişmesi gibi yani. İçinizde şükür olduğunda sadece bir şeyi takdir etmekle kalmazsınız, bu his sizi harekete geçirir. Dışa vurur. Ruh haliniz değişir, davranışlarınız değişir. Hatta ne kadar minnettar olduğunuzu dile getirirsiniz, 

'teşekkür ederim' dersiniz. Aile içinde olur ya genelde, babanız gelip size "Hiçbir şey için teşekkür etmiyorsun bana, yaptığım hiçbir şeyi takdir etmiyorsun." Diyor. Ve siz de diyorsunuz ki "Tabii ki takdir ediyorum, öyle şey mi olur?" Ama bunu daha önce hiç dile getirmediniz. "Halime şükrediyorum." Diyoruz, şükür öylece kafamızda kalacak bir şey değil ki. Dışa vurulması lazım, söylenmesi, dile getirilmesi, gösterilmesi lazım. Allah' ın isimlerinden biri Şakir mesela. Esma' ül Hüsna' dan. Neden? 

Çünkü Allah kullarının yaptığı küçük şeyleri takdir eder ve kullarına çok daha fazlasıyla karşılık verir. Yani şükür sadece bir his değil, o hissin yol açtığı davranış. İnsanın içinde kalıp öylece duran bir his, bir duygu değil, kendini dışa vuran bir şey. 

Bu nokta, şükür ve takdir kelimelerinin kökeni ve bunun insanı nasıl sarıp sarmalayan, etkileyen bir şey olması gerektiği bugünkü hutbede anlatıp aradan çıkarmak istediğim ilk şeydi. İçimizde büyüyen, büyüyen, büyüyen ve mayalanıp kabaran çok güçlü kavramlar. Şimdi, şeytanın vaadi şu: Onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın. 
Onlar şükredenlerden olmayacaklar. Bu diyalogla ilgili ilk olarak şunu düşünmenizi istiyorum: Allah şeytan secde etmeyi reddettiğinde ona "Burada büyüklük taslamak senin haddine değil." (Araf, 13) dedi. Şeytanın sorunu neydi? Kibirdi. Ve o yüzden kovuldu "Çık git buradan" (Araf, 13) Kibirli olduğu için kovuldu. Şimdi insanoğluna öfkeli olduğu için, Allah'a dönüp söyle demesini beklerdik: "Kibirli olduğum için 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kovdun ya beni, sana onların da kibirli olduğunu kanıtlayacağım. Onlar da burayı hak etmiyorlar." Ama bunu demek yerine şöyle diyor: 'Benim kibirli olduğumu mu düşünüyorsun? Onlara saldırdıktan sonra göreceksin, kibirli olduklarını değil... 
Şükretmediklerini. Şükredenlerden olmadıklarını. 

"jJPjŞLî I V" (Araf, 17) 

Bir değişiklik var. Şeytanın sorunu kibirli olmasıydı, madem öyle insanoğlunun da kendisinden çok farklı olmadığını ispat etmesi gerekiyor, onlar da kibirli. Ama durum öyle değil, onların şükredenlerden olmadıklarını göstereceğim diyor. 

Kur'an burada çok stratejik ve akıllıca bir şey yapıyor, bize bir şey anlatıyor. Kibrin zıttının alçak gönüllülük olduğunu düşünüyoruz ya sözlükte öyle geçiyor. Kibrin zıt anlamlısı ne? Alçak gönüllülük. Ama Kur'an' da kibrin zıt anlamlısı şükür. Böylece Allah bize yeni bir zıtlık kavramı öğretmiş oluyor. Ve biz öğreniyoruz ki, insanın kibre düşmesi imkansız, eğer ne ediyorsa? Şükrediyorsa. Ve eğer şükrediyorlarsa kibrin onlara zarar vermesinin imkanı yok. Ve kibrin varlığı sadece ve sadece şükürsüzlüğün tezahürü olabilir. Eğer şükür olsaydı bunun olması mümkün olmazdı. Bu çok önemli, insanlar "En azından kibirli değilim." Diyorlar ya hani, Kur'an' ın tanımına göre "kibir" kavramını düşündüğünüzde aklımıza sadece büyüklenen, kendini beğenmiş bir insan veya çevresindekilere kötü davranan bir insan gelmemeli. Ne kadar şükrettiğimizi durmadan kontrol etmemiz gerek. Çünkü eğer şükür yoksa, kibir vardır. Kur'an' da birbirlerinin zıddı olarak geçiyorlar. Burada önemli olan ikinci bir nokta; size şeytanın insana dört yönden sokulduğunu anlattım. 

Peki, eğer başarılı olursa amacı ne? Amacı insanları hayata düşürmek değil. Bu yeterli değil çünkü. Allah insanı hata yapmaya programlı olarak yaratmış. "îUsJ- 'fî\ ğjl Her ademoğlu hata eder, bu gayet normal. İnsanlar mükemmel yaratılmadı, melek değiliz biz, irademiz var, eksiklerimiz var. Hatta ve hatta hayır işlediğimizde bile amellerimiz kusursuz değil. Namaz kıldığımızda namazımız kusursuz değil. Kur'an okuduğumuzda kusursuz değil. Hac yaptığımızda kusursuz değil, oruç tuttuğumuz orucumuz kusursuz değil, tanım gereği kusurluyuz, mükemmellikten uzağız. Yani hata yapmamızda şaşıracak bir şey yok. Şeytanın amacı bize hata yaptırmak değil. Onun asıl amacı bu ayette açıkça anlatılmış, "Onlara bu yönlerden saldırdığımda sana kanıtlayacağım..." Neyi? Onların da şükredenlerden olmadıklarını. Yani hatalarımızın bir sonucu olarak bizden şükür duygusunu çalabilirse başarıya ulaşacak. Asıl amacı bu. 
Şükür duygusunu yok ederek Allah'a duyduğumuz minnetten ötürü salih amel işlememize engel olmak istiyor. 
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Allah hakkında olumlu düşünmemize engel olmak istiyor. Allah'la ilişkimiz hakkında düşünelim, çoğu insanın Allah' la ilişkisi korku üzerine kurulu. Eğer namaz kılmazsan Allah seni cehennemine atar. Eğer bunu yapmazsan Allah seni cezalandırır. Seni yaratanla olan ilişkinde aslında ilk gelen şey O'ndan korkman gerektiği oluyor. 

Aslında beni Allah yolunda amel işlemeye iten şey, namazı eda etmek gibi, helal lokma yemek gibi, doğru şeyler yapmak gibi, çirkin işlerden uzak durmak gibi, şükür olmalı. Allah bana o kadar lütfetti ki, ben de en azından bunları yapmalıyım. 

Eğer şeytan bu hissi, şükrü yok etmeyi başarırsa, Allah'a itaat ediyor olsam bile kalbimde bir şey eksik olur. Yola devam edebilmek için gerçekten çok ihtiyacı olan şey eksik olur. Allah'a itaat ediyor olmamız, Allah'a duyduğumuz minnetten kaynaklıdır. 
Bu yüzden, bizi Allah'a ibadete çağıran Fatiha hamd ile başlar. Elhamdülillah ile başlıyor ve sonra ibadete geçiyoruz. Çünkü Allah'a duyduğumuz minnet bizi yönlendiren en büyük güç. 

Ancak bu hutbenin çoğunluğunu yine şeytanın insana saldırılarına ayırmak istiyorum. 
Eğer şükredenlerden olursak bu saldırılardan korunabiliriz çünkü. Şöyle açıklayayım: Şeytan Allah'a dedi ki, onlara dört taraflarından saldıracağım ve sana onların da şükretmediğini göstereceğim. Başka bir deyişle, eğer şükretselerdi bu saldırılar asla başarılı olamazdı. Eğer gerçekten şükür sahibi iseler şeytan onları tuzağa düşüremez. 
Şükredenlerdenseler şeytan başarılı olamayacak. Daha önceden bu tuzakları uzun uzun açıklamış olsam da, kısaca genel hatlarıyla üstlerinden geçmek istiyorum. Eğer Allah'a şükredenlerden olursak, aslında şeytanın vesvesesinden kendimizi koruyabiliriz. Şeytan bize önden sokulduğunda, sahip olabileceklerimizle yoldan çıkartmaya çalışır. Bir şey görürüz, bizi cezbeder. Hırs. Ve önümüzde olan şey aynı zamanda bizim geleceğimizdir, geleceği düşünüp tasalanırız, acaba böyle mi olacak, şöyle mi olacak diye. Ve bazen Allah'ın hoşnut olmayacağı, yanlış kararlar alırız gelecek kaygılarımız yüzünden. 

Aslında gerçekten içimizde en derinde o Allah'a minnet duygusu, şükür varsa geçmişe bakıp şöyle düşünebiliriz: Allah kaç defa ihtiyaçlarımızı karşıladı? Kaç defasında siz ve ben bir sorun içerisindeyken Allah'ın o sorunlarımızın hepsini çözdüğünü düşünürüz. 
Birdenbire bize Allah' ın yardımımıza koşmayacağını düşündüren ne? Yani başka bir deyişle, ne zaman şeytan bize "önümüzden" vesvese verse, eğer elimizdekilere şükretmeyi öğrenebilirsek, tamah edip ihtiyacımız olmayan şeylere yönelmezsek, hırsımızın bizi ele geçirmesine izin vermezsek, Allah' a güvenip dayanmayı bırakmazsak şöyle düşünebiliriz: Bu kadar zaman Allah benimle hep ilgilendi, şimdi neden beni bırakıp gitsin ki? Peygamberimize (s.a.v.) söylenen şey de bu, Rabbin seni 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terk etmedi, sana darılmadı da (Duha, 3) Sadece zor zamanlardan geçerken çaresiz olduğun için önüne çıkana sarıldığın için Allah sana darılmaz. Hayır! 

Seni kaybolmuş bulup yolu göstermedi mi? Muhtaç haldeyken senin ihtiyaçlarını karşılamadı mı? (Duha, 7-8) Buhran anlarında bile, geçmişte yaşadıklarımız bize şu anki halimize ne kadar şükretmemiz gerektiğini hatırlatmalı. 

Burada kilit nokta şu: Önümüzdeki bir şey bizi yolumuzdan şaşırtacak olursa "Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat" 

(Duha, 11) 

Allah'ın sana lütfettiklerini zikrederek Allah'a minnettar ol. Yusuf aleyhisselam'ın yaptığı da buydu. Aziz'in karısı onun nefsinden murad etmeye çalışmıştı, 

Yusuf aleyhisselam nefsiyle mücadele etti. Anlık tepkisi neydi peki? 

" çŞİjii Jj 4İI 4JJİ 3lü" "Hâşâ, Allah'a sığınırım! o benim efendimdir, bana iyi baktı." (Yusuf, 23) 

Yani Allah'a, onun için yaptıklarından dolayı minnettardı, şükredenlerdendi ve bu onu korudu. Eğer Allah'ın üzerimizdeki nimetinin farkına varıp takdir edebilirsek, önümüzden gelip bizi yanlış yola düşürecek şeylerden uzak durabiliriz. 

Arkadan gelen saldırılar daha da korkunç. Daha önceden bahsettiğim gibi, mesela bazı insanlar zamanında günah dolu bir hayat yaşarlar, yapmamaları gereken şeyler yaparlar. Ve Allah onları içinde bulundukları o bataktan çekip çıkarır. Belki geçen Ramazan'da oldu bu, belki geçen Cuma, belki 1 saat önce, bilmiyorum. Ama Allah sizi o günahlardan kurtardı ve içinizden o yükün kalktığını, hafiflediğinizi hissediyorsunuz. 
Bu sadece sizin bildiğiniz bir duygu, başka birine tarif edebilmeniz bile mümkün değil. 
Allah sizi yeniden aydınlığa çıkarttığı için gözlerinizden aşağı süzülen yaşları hissediyorsunuz. Sizi o karanlıktan kurtardı, sizi ağırlaştırıp aşağıya çeken yükü üstünüzden aldı. Ve şimdi, sonunda içinizde o rahatlık hissini duyumsuyorsunuz, Allah size bu nimeti verdi, sizi günahkar bir yaşantıdan kurtardı. Bu durumun üstünden biraz zaman geçtikten sonra şeytan size yanaşıp diyor ki: Geri dönmek ister misin? Bizi yeniden kendi yoluna çekmeye çalışıyor. Ve tam aklımızı çelmek üzere olduğu anda, Allah'ın bizi kurtardığı zaman duyduğumuz şükranı, minneti hatırlamamız gerek. 

Allah bizi karanlıktan aydınlığa ilk çıkardığında ne kadar minnettardık. Şeytanın başarılı olması ve bizi yeniden kendi yoluna çekmesi için insanın o anı unutması lazım. 
Tövbe ettiği anı unutması lazım, Allah'a duyduğu yakınlığı, Allah'ın ona verdiği iç rahatlığını unutması lazım. Tam o anlarda kendimize, Allah'ın bize tövbe etmeyi nasıl nasip ettiğini, bizi nasıl doğru yola yönlendirdiğini hatırlamamız lazım. 
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Çünkü şeytan biliyor, "En son defada bu strateji işe yaramıştı, o zaman yeniden deneyeyim. Muhtemelen bu kişide tekrar işe yarayacak bu. 10 defa denediğimde oldu, 11. defa da olur." Ama samimiyetle tövbe edip onun tadını aldıysanız, bu bile şükretmeniz için başlı başına bir sebep. Kendinize bunu hatırlatmalısınız, eğer hatırlatabilirseniz şeytan amacına ulaşamaz. Ve bahsedin bundan, anlatın. Başka insanlara değil, kendinize anlatın. Ya Rabbim, beni o pisliğin içinden çıkardığın için sana şükürler olsun, bu tuzağa bir daha düşmeyeceğim. Yaptığım hatadan ötürü hayatımda giren şu kötülüklere bak! Ya Rabbim, bir daha bu hataya düşmeyeceğim. 
Belirttiğim gibi, şükür sadece bir his değil. Kendini ortaya koyan bir şey. Eğer yapmanız gereken buysa, kendi kendinize konuşun. Yapın bunu. Gerçekten yapın. 
İnsanların önünde değil tabii, yoksa tuhaf olduğunuzu düşünürler. Araba sürerken mesela, Allah'la konuşun. Ve şeytanın çağrısına uyup hataya bir daha düşmeyeceğinizi söyleyin. 

Şeytanın sağdan saldırması en korkunç olanıdır. Sağdan saldırdığında kendini aklama yoluyla yapar bunu. Şeytan sağdan sokulduğunda kendinizi başkalarından üstün görürsünüz veya başkalarından daha fazla sevap işlediğinizi düşünürsünüz veya diğer insanların günahlarına odaklanırsınız ve sanki siz, herkesin hatalarını düzeltmek için oradaymışsınız gibi düşünürsünüz. Asla kendinizi kontrol etmez, kendi eksiklerinize odaklanmazsınız. Hep başkalarıyla ilgilenirsiniz. İnsanlar böyle düşünmeye başladıklarında ne oluyor biliyor musunuz? Onlara göre, amellerinin sevapları kendilerine ait. Hacca gittiysem bu benim başardığım büyük bir başarı Bir hutbe verdiysem bu benim başarım. Kur'an ezberlediysem bu benim başarım. Aslında değil. 
İşlediğimiz salih ameller, yaptığımız güzel işler Allah'ın bize nimetleri. Allah'ın üzerimizde nimetleri onlar, biz kazanmadık. Hidayetin kendisi benim çalışıp kazandığım bir şey değil, sahip olduğum, üstünde hak iddia ettiğim bir şey değil. 

Hatta ve hatta, asla tam anlamıyla hidayete sahip olamayacağım, onu Allah' tan isteyeceğim. Her zaman. İşte bu yüzden ne kadar salih amel işlersek o kadar mütevazi olmamız gerekiyor. Allah bana, kendisine hizmet etmem için bir şans verdi, ve bir şans daha, ve bir şans daha... Yaptığımız güzel işler bize diğerlerinden daha iyiymişiz gibi hissettirmemeli. Tam tersi, Allah'ın bize verdiği nimetlerin ağırlığı altında ezilmeliyiz. 

Bugün Şeyh Suheyb ile konuşuyorduk, bu ayetle ilgili, ve kendisi benimle çok güzel bir şey paylaştı. Ben de sizinle paylaşmak istedim, inşaAllah hakkıyla aktarabilirim. Dedi ki, bir insan Allah' ın kendisine ne kadar çok nimet verdiğinin farkına vardıkça daha mütevazi olur. Mütevazi olmak daha aşağıda olmak gibi bir şey. Allah'ın nimetletinin ağırlığı altında küçüldükçe küçülüyoruz, eziliyoruz. Şimdi, benimle Rabbimin arasındaki mesafe sonsuz. Allah'ın şanı çok yüce ve ben küçücüğüm. Ve 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Allah karşısında ne kadar küçük olduğumuzun farkına vardığımızda, Allah'ın nimetinin üzerimizde ne kadar fazla olduğunu anlayıp da yanımızdaki insana dönüp bakarak, o insandan daha yüksek bir mertebede olduğumuzu düşünmemiz mümkün değil. 
Çünkü o insanla aramızda olsa olsa birkaç cm mesafe var ve bu mesafe bizimle Allah arasındaki mesafe karşısında hiçbir şey değil. Kim kimden ne kadar üstün, bu artık hiç önemli değil. Hiçbir şekilde değil. Artık umursamıyorsunuz bile. Çünkü Allah'ın size verdiği tüm o nimetlerin karşısında mahçupsunuz. 

Bu yüzden işlediğimiz sevaplar bizi daha alçak gönüllü bir insana dönüştürmeli. 

Bir amel işlediğinizde insanlar yanınıza gelecek mesela ve övecekler sizi. Ve bir zamandan sonra bu sözler kafanıza girmeye başlıyor: "Çok iyiyim ya ben. Ben bu insanlara Allah'ın nimetiyim." Hayır, değilsin. Sen yok olacaksın ve din devam edecek, İslam, Kur'an devam edecek. Allah senden daha iyi, daha mütevazi kullarını kullacak hizmeti için. Biz Allah için olmazsa olmaz değiliz. Ona hizmet edebilmekle şereflendirilmişiz; ama ona hizmet ettiğimiz için diğerlerinden herhangi bir şekilde üstün değiliz. Hatta kendimizi gayri müslimlerle karşılaştırdığımızda bile durum böyle. 
Onlardan daha üstün değiliz. Onlar da Adem aleyhisselamın çocukları, bu ümmet - insanlar arasından çıkarıldı- insanların en iyileri olarak yaratılmadı. Allah insanlar için en iyi ümmet olduğumuzu söyledi, onların en iyileri olduğumuzu değil. Onlardan daha iyi değiliz, onlar için daha iyiyiz. Arada koca bir fark var. 

Bir sevap işlediğimizde, şeytan sinsice gelip sokuluyor insana, bize kendimizi önemli hissettirmeye çalışıyor. Allah'a şükretmenin yolu, güzel bir iş yapmak için ne zaman elimize fırsat geçse Allah'a teşekkür etmekten geçiyor. Her defasında. Birine iyilik yaptınız belki, bir şey öğrettiniz mesela veya sadaka verdiniz, apartmandan taşınan birine mobilyaları taşımada yardım ettiniz. Biri Kur'an öğrenmek istiyordu, Kur'an öğrettiniz, ne yaptıysanız yaptınız ve sizi takdir etmediler diyelim. Onlara yaptığınız iyiliği unuttular ve bu sizi üzüyor. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? 

Demek ki içeride biraz da olsa art niyet kalmış. Biri için bir şey yaptığınızda, bunu aslında onun için yapmıyoruz. Allah için yapıyoruz. Allah bunu görüp kayıt altına aldığına göre mutlu olmalıyız. Bize, bir başkasına yardım etme fırsatı verdiği için şükretmemiz gerek. Bu kadar basit. Başka herhangi bir beklentimiz yok, insanlardan yok. Bunu onlar için yapmadık. Bunu yaptıklarımızı kayıt altına alan biri için yaptık, O biliyor ve bu bizim için yeterli olmalı. Elhamdülillah, O benim salih amelimi kaydetti. 
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Şöyle oldu diyelim, bu hutbe için hazırlandım, inşaAllah insanlar dinlemeye gelir diye düşünüyorum. Sonra konuşmayı yapıyorum, sadece iki kişi dinlemeye geliyor. Salon bin kişilik ve sadece iki kişi geldi diye moralim bozuluyor. "Sadece iki kişi mi? Bu ne böyle?" Eğer böyle düşünüyorsam sorun bende. Eğer işimi insanlar için, takdir toplamak için yapıyorsam Allah'a şükredenlerden olamam. Allah bana O'nun yoluna hizmet etme fırsatı verdiği için, insanlarla bir şey paylaşmayı nasip ettiği için minnettarım. Bunun dışındaki her niyet, düşünce şeytandan geliyor. 

Çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın. 

(Araf, 17) 

Ve son olarak, şeytanın soldan yaklaşması, ki bu gayet bariz. Şeytanın bizi açıktan açığa yanlış olduğu bilinen işlere, Allah'a itaatsizliğe, harama çağırması. Ve sizi bu yöne çekmeye çalıştığında sizi koruyacak tek şey helal olana şükretmek. Şeytan gelip size şöyle diyecek: İslam çok zor, her şey haram. Her şey yasaklanmış, çok kısıtlayıcı, bir sürü kural var. Onu yapamazsın, bunu yapamazsın, hayatın hiç eğlencesi yok. 
Bunlar şeytanın fısıltıları, oysa Allah aynı surede ne diyor bakın: 

Yeryüzünü siz keyfini sürün diye nimetlere donattık. Ne kadarda az şükrediyorsunuz! 
(Araf 10) 

Cennette o tek ağaç dışında her şeyin helal olması gibi, bu dünyada da birkaç pis, çirkin şey dışında her şey helal. Allah pis şeylerden uzak durmamızı istiyor sadece. 
Ama şeytan gelip bize fısıldıyor, "İslam'a göre her şey yasak, eğer ona göre hareket edersen hayatını yaşayamazsın ki." Hayır, alakası bile yok. Bu, helal olana şükretmenize engel olmaya çalışan şeytanın bir yalanı.Şeytanın işi helal olanı çirkin, haram olanı güzel göstermek. Yeniden söylüyorum: Helal olanı çirkin, haram olanı güzel göstermek istiyor. Ne yapıyor peki? Size şöyle diyor: 

"Ne yani, helal yemek için o kadar yol mu gideceksin? Hemen şurada bir restoran var, orada yesene." Ve bu defa siz de şöyle düşünüyorsunuz: 

"Helal seçenek çok zor, çok uzakta." Mesela bir delikanlı evlenmeyi düşünüyor. Kızın ailesi diyor ki, şu kadar paran olması lazım, evin olması lazım, şunun olması lazım, bunun olması lazım... Hem sonra Pakistan' dan kuzenlerimizi çağırmamız lazım ve Afganistan'dan ve dünyadaki tüm -istan' lardan... Sonra yemekler var, derken çocuk söyle düşünmeye başlıyor: "Bu helal işleri çok zor, sosyal medyadan öylesine takılmaya birini bulsam çok daha kolay olurdu. Hem de param cebimde kalır." 
Kimsenin bilmesine gerek yok, baskı yok. 

Şeytanın işi harama giden yolu kolaylaştırıp helale giden yolu zorlaştırmak. 

Bu yüzden helali insanlar için zorlaştırarak şeytanın maşası olmayın. Sakın! 
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Helali kendiniz için de aileniz için de zorlaştırmayın. Çünkü durum böyle olursa şeytan kolayca insanları sol tarafa çekecektir. Bir sürü genç adam, genç kadın tanıyorum, haram bir ilişkideler ve bu durumdan memnun değiller. Pişmanlar. Peki neden hala bu ilişkileri sürdürüyorlar? Aileleri evlenmelerine izin vermediği için. Daha çok küçüklermiş, yeterli olgunlukta değillermiş. Harama girecek kadar, şeytana uyacak kadar büyükler, her türlü günaha girip ahiretlerini mahvedecek kadar büyükler, ama evlenecek kadar büyük değiller. Veya yeteri kadar varlıklı değiller. Veya daha ablaları evlenmemiş, sıraları gelmemiş. Kim koydu bu kuralları? İşte böyle olduğu zaman helal kapısı kapanıp haram kapısı açılıyor. Bunu kendimize yapamayız, yapmamalıyız. Çünkü o zaman şeytanın adımlarını izliyor oluruz. Allah'ın bize, şeytanın bizi şükürden alıkoymaya çalışacağını açıklamasının amacı, nedeni bu. Allah'ın bize helal yoldan açtığı kapılar için şükretmeliyiz. Bizi kendimize zararlı işlerden uzaklaştırdığı için şükretmeliyiz. Allah'ın haram kıldığı her şey bizim zararımıza. Haram olmasının tek sebebi bu. 

Size ancak pis ve sizin için zararlı şeyleri haram kıldı. (Araf, 157) 

Pislik yemezsiniz, pislik içinde yıkanmazsınız ya, aynı öyle. 

Pisliğe bulaşıp da hastalanmama, kirlenmeme ihtimalimiz var mı? Haram kılınmalarının amacı bu. Allah' ın bize verdiği hidayete şükretmemiz gerek. Allah (Azze ve Celle) hepimizi şükreden kullarından eylesin, kendisiyle be kelamıyla aramızdaki bağı güçlendirsin ve kelamı vesilesiyle bize şeytanın vesvesesine direnme, karşı koyma gücü versin. Allah bizleri Hakim olan Kuran' ı ile mübarek kılsın, ayetlerinden ve hikmetli zikrinden faydalanmayı bizlere nasip etsin. 

Nouman Ali Khan 

Nouman Ali Khan Derslerini facebook.com/ noumanalikhanturkce sayfasından takip edebilirsiniz. 

Nouman Ali Khan Türkçe Altyazılı Videolar İçin Tıklayın. 

Daha fazla ders metni için web sitemizi ziyaret edin: http://www.gencmuslumanlar.com 


9 






